Morya.org Mayil.com
Vraag het aan Morya

Als het moeilijk is, bid

“Als je bidt op momenten dat het moeilijk is, wordt er een kracht naar jou
gestuurd en je kan vanuit die kracht leven.

Het gebed is niet voor niets iets wat aan de mensen gegeven is. Grote
wezens hebben de mensheid leren bidden. Ze hebben getoond in welke
verhouding wij kunnen staan ten opzichte van God als het moeilijk is in het
leven. En het is vanuit die verhouding en dat gebed dat er een kracht naar
voren komt in je eigen bestaan. Je gaat op de juiste manier over je leven
nadenken en je leert juiste accenten te leggen in je leven.”

o

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 2: ‘Innerlijk rustig worden’) © Mayil.com
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